Co Besselsen

Een man met een droom




Co Besselsen had een droom: een plek creéren waar kinderen uit
kwetsbare milieus een onvergetelijke vakantie konden vieren.
Met tomeloze inzet, foewijding en hard werk maakte hij deze droom waar.

Wat begon als een eenmansmissie groeide uit ot een jaarlijks
terugkerend evenement, waar sinds 19 juli 1961 meer dan een miljoen
kinderen van hebben genoten. Zijn vakantiekamp in Heino, gestart met de
eerste kinderen van het Rode Kruis, werd een baken van vreugde en hoop
voor velen.

Co was nog lang niet klaar met dromen. Hij had nog zoveel plannen en
wilde nog zoveel doen. Helaas heeft het lot anders beslist.

Nu is het aan ons om zijn droom voort te zetten en het kamp te blijven
runnen zoals hij dat gewild had.

Zijn nalatenschap leeft voort in elke lach van een kind dat een vakantie
beleeft in zijn kamp.
We zullen hem nooit vergeten en zijn visie met liefde voortzetten.

Het is z6 stil zonder jou...

Jacob Besselsen
Co

* Haarlemmermeer, 22 december 1933 T Heino, 26 juli 2024
sinds 4 mei 1983 weduwnaar van Margot Besselsen - van den Dool

Martyn en Karin
Colin, Eleni

Marion
Amanda en Martijn
Levin, Senn

Axel in liefdevolle herinnering

Vrijdag 2 augustus komen wij samen voor Co's afscheid.

Tussen 12.30 en 13.00 uur is er gelegenheid om een laatste groet te brengen en ons te
condoleren.

Aansluitend vindt de afscheidsdienst plaats. Wij doen dit in zijn eigen restaurant op
Woodland (het Jacobsgat), Woolthuisweg 47, 8101 NZ, Raalte.
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